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Geslaagde kermismiddag met  

Jan Kersten. 

Eventjes leek het erop dat de zaal een stukje leger 

was dan vorig jaar, maar dat bleek gelukkig 

gezichtsbedrog: alleen de zaalindeling was anders dan 

voorheen! 

De middag begon in eerste instantie wat hectisch 

daar er aan de achterzijde van d’n Toomp aan de 

overkant een heus gaslek bleek te zijn in de tuin van 

de overbuurman! De brandweer en politie kwam er 

aan te pas en de ramen en deuren aan de achterzijde 

moesten gesloten worden. Na een 20 minuten kwam 

het sein “veilig” en mochten de ramen/deuren weer 

open, niet iedereen had het in eerste instantie door 

wat er aan de hand was, en gelukkig liep het met een 

sisser af (letterlijk en figuurlijk). 

Na een woord van welkom door de voorzitter en de 

koffie/thee met overheerlijke verse Limburgse vlaai 

gingen de eersten van de 59 aanwezigen al snel de 

dansvloer op om te dansen op de muziek die de ons 

allen welbekende Jan Kersten ten gehore bracht. Ook 

de polonaise werd later op de middag ingezet en 

diegene die bleven zitten sjoenkelden er lustig op los, 

het was een gezellige boel! Jan kreeg de nodige 

verzoekjes om bepaalde liedjes ten gehore te 

brengen, hij had er zichtbaar plezier in dat de mensen 

genoten.  

Na het slotwoord/bedankje van onze voorzitter 

kunnen we terugkijken op weer een gezellige, 

geslaagde kermismiddag! 
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KBO Ledenrubriek 

 Overleden leden 
Joop Herder, 18 september 2025, op 91 jarige leeftijd. 

Wilt u iets in deze rubriek laten opnemen, neem dan contact op met het KBO bestuur. 

 

Terugblik fietstocht 17-09-2025. 

Alhoewel de weersvoorspellingen niet heel positief waren bleef het gelukkig toch droog en vertrokken 
we met 16 personen om 13.30 uur vanaf de kerk eerst richting de Looi naar Duits grondgebied via 
Hommersum, van daaruit ging de tocht parallel aan de snelweg om vervolgens onder de snelweg door 
naar Siebengewald te fietsen. 

De stop was bij de Klaproos, daar genoten we van koffie met bijbehorende heerlijke vlaai, en konden 
we even gezellig bijpraten en/of even uitrusten. Daarna stapte iedereen weer op de fiets maar 
onderweg moest er een paar keer gestopt worden vanwege een fiets waarvan de ondersteuning het af 
liet weten….. Gelukkig wist men het op te lossen en konden we onze weg vervolgen. 

De terugweg ging via de bossen langs het Lange Ven terug naar Heijen, rond 17.30 uur zwaaiden we 
elkaar uit en kunnen we met plezier terugkijken op een geslaagde fietsmiddag! 

 

 

Beste leden, 

Op woensdag 15 oktober stond een middag in het teken van "tussen Kunst en Kitsch" gepland. 

Dit programma kan helaas niet doorgaan; de taxateur die hiervoor uitgenodigd was heeft te kampen 
met een ernstige ziekte en is niet in staat deze middag te verzorgen. Uiteraard wensen wij deze 
mevrouw heel veel sterkte en een voorspoedig herstel toe! 
 
Hiervoor in de plaats komt een lezing verzorgd door het IVN,  
 wat ongetwijfeld ook een boeiende en informatieve middag  
zal worden dus graag tot ziens op  
woensdag 15 oktober om 14.00 uur in d'n Toomp! 
 
Het bestuur. 
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